ROZALINDA 


KIZIL ASK 


- pa — - - - - 


(HAK-I TAHIRULLAH) 


Bir Kızıl Aşk Sarar Bedenimi Ah Rozalinda, O bir Afet... 


ALI İLE BULUŞMA 


Bir Zaman Aşşara da 

Rabbin Yaratılışta Üstün Kıldığı 
Cennet Bahçesinin Bahçevanı 

Musa Yoldaşı 

Ali Bin Ebu Talib ile buluştum. 


Aşşara”nın o latif 
insanın içine huzur veren 
imanına iman katan havası 


ve tabiatında, 


Yine Varligi Latif 
Yaninda durana huzur veren 
imanina iman katan 


Ali Bin Ebu Talip ile yurumeye basladik 


Ahzan Irmaqi Yanına Geldiğimizde 
Gözüme Irmağın Kenarındaki ağaçlar 


Ağaçların dallarındaki meyveler ilişti, 


Sanki inci mercan gibi parlıyor 


Bakanın içine neşe veriyor idi... 


Benim neşe ile 
o meyvelere baktığımı görünce 


Ne görüyorsun ey haki dedi, Ali. 


Hamdolsun Rabbe dedim 
Onun yarattığı ışıl isil parlayan 


meyveleri görüyorum ki 


cevhere benzerler dedim, 


Eli ile O meyveleri işaret etti 


sonra seslendi 


Ey Haki 

3 kişi vardır ki 

Şu Meyvelere benzer 

Her Daim Doğru Konuşan 

Hiç bir zaman Şikayet etmeyen 


Kendi Yemeden önce Yediren... 


Sonra Eli ile Irmağı işaret etti 

Ey haki amma 

En güzel Cevherler 

En Derindedir 

Dalmaya Cesareti Olmayanlar 
Onu Çıkaramaz dedi 

Bu Denize Dalmak için 

önce Usta bir Dalıcı Olmak Lazım 


Sonra da sağlam giyinmek dedi. 


Sonra yürümeye devam etti 
hiç ses etmedim 


ağaçların altına meyve dökülmüş idi, 


Vakarla ve tebessüm ile 
eğildi Ebu Turab 


Meyvelerden bir tanesini Eline aldı 


Ona dedi Ki, 

Ey Rabbin Kulu 

bir vakit su dalda cevher idin 
amma şimdi ondan ayrıldın 
yüksekte idin alçaldın 


cevher idin şimdi çürümektesin 


Sonra bana döndü 
Meyveyi işaret etti 


ne görüyorsun ey haki dedi 


Bir yanı çürümüş bir meyve dedim 


Ey haki dedi 

işte insan 

bu meyveye benzer 
O dalında cevher iken 


ondan kopar 


Sonra bu meyve gibi kusurlu hale gelir 
sonunda tamamen ç€ürür toprak olur 


aslına döner dedi. 


Ey Haki 
Rabbin Kader ve Takdirini merak eden 
bu meyveye baksın 


Onda rabbin kader ve takdiri vardır dedi 


Sonra Eli ile Meyvayı 


çürük yerinden temizledi 


Ey Haki dedi 

Tamamı Çürük 

değilse 

Onda Sağlam yerleri bul 


çürük kısmını at 


Meyvayi Tamamen Atmak 
Ahmaklık delilidir dedi 


Sonra Meyvayı bana uzattı 


elime alıp bakarken yürümeye devam ettik 


Ya Ali dedim Kader ve Takdir 


Bu Meyvada neye benzer? 


Kader O Meyvanın 
O ağaçta vücud bulmasıdır 
Takdir ise ondan zamanı gelince 


kopup düşmesidir dedi 


Ya Ali 
Bu meyve Kader ve Takdirini 


değiştirebilir mi dedim 


Meyva varlığına kadir olmayacağı gibi 
hangi ağaçta varlık bulacağına da 
kadir değildir 


Ancak o meyva olduğunu idrak edebilir 
O düşmesini engelleyemez 

yine onun ne zaman kopup düşeceği 
kendi elinde değildirdedi 


Sonra yürümeye devam ettik 
Ya Ali dedim 

peki ya dünyanın kaderi 

o nasıldır dedim 

O vakit Daldan 

iki serçe havalandı ötüşerek 


uçuştu 


Ali Bin Ebu Talib 

eli ile o iki serçeyi işaret etti 
Ne görüyorsun 

Ey ibni Ebu Nusret dedi 


iki serçe görüyorum 
neşeliler dedim 


maşallah dedim 


İşte dünyanın kaderi 


bu iki serçeye benzer dedi 


Daha fazla Ya Ali dedim 

Ey ibni ebu nusret 

insan verilene şükretmeli dedi 
birazda olsa var olan 


hiç olmayandan hayırlıdır dedi 


Cok olup fayda vermeyenden 

az olup fayda vereni yaratan 
rabbe sığın dedi 

Yürümeye devam ettik 

bir çiçeğin üzerinde pervane olan 


bir sinek kuşu gördük 


Ebu Turab tebessüm etti 
Ey Haki dedi 
eli ile o sinek kuşunu gösterdi 


ne görüyorsun dedi 


Ey ebu Turab 
bir latif kuş görüyorum 
rızkı peşinde koşar dedim 


çabalar durur dedim 


Ey ibni yusuf dedi 
iste dunya hayati 


bu kusa benzer 


dunyanin kaderi 

bu kusun iki gagasi arasindaki 
seydir dedi 

yürümeye devam ettik 

o vakit 3 tane yılan gördüm 


Her biri diğerinden büyükçe olan 


Toprağa girip çıkıyorlardı 
Ali bin Ebu Talib 

eli ile yılanları işaret etti 
ne görüyorsun 

ey haki dedi 


3 tane habis yılan görüyorum 


ya Ali dedim 


Dinle Ey ibni Ebu nusret dedi 


bu 3 yılan 3 adama benzer 

o en küçük olanı 

zevke düşkün olan kişi misalidir 
o kişi bu yılan gibi zehir taşır 
ona kim yaklaşsa 

muhakkak zehirini ona akıtır dedi 
O ortanca olanı 

hep etrafındaki kişilerden 

bir şeyler alıp 

geri vermeyen kişiye benzer 
onun saçtığı zehirden 

kimse yanına yaklaşmak 
istemez 


ona yaklaşmak ölüme yaklaşmaktır 


O en buyuk olani 

Mala düşkün olan 
kimseye benzer 

Mal hırsızdan etrafındakilere 
zehir akıtır 

o yılan gibi ne varsa 
yutup tüketir 

Sonra Yılanların 

ortanca olanı 
Kabuğundan sıyrılıp çıktı 
hayret ile izledim 


yeni bir beden ile kıvrılıp gitti 


Ebu Turab 
Hayretime bakıp 
ne gördün ey Haki dedi 


Ey Ali dedim 

o ortanca olanı 

Kabuğu içinden başka bir varlık gibi 
değişip çıktı 

sonra hızlıca yol aldı 


hayret ettim dedim 


Hayret etme ey ibni Ebu Nusret dedi 


Bu rabbinden bir ayettir 


Onunla Rabbin sana öğüt veriyor dedi 


Daha fazla ya Ali dedim 


Ey Haki 
Rabbin Ayetinden ve zikrinden fazla istemek 
haktır dedi 


O yılan ki 

kabuk değiştirdi 

o içinde gerçeği saklayan 

ve dışında başka görünen 
Münafığa benzer 

kabuğu ile görenleri aldatır 
amma içinde başka şeyler vardır 
O munafik 

bu yılan gibi daima mevsimine 


tabiatına göre kabuk değiştirir dedi. 


Yürüdük Tepelik bir Alana geldik 
Kum deryası bir çöle nazar ettik 
Eli ile çölü ve kumları 


işaret etti 


Ne goruyorsun 
Ey ibni Yusuf dedi 


Ya Ebu Turab dedim 
ucsuz bucaksız 
çokça kumla kaplı 


bir deniz görüyorum 


Ey Haki dedi 

Çoğunluğa aldanma 
Çoğunluk sözü hak olmaz 
Çok”a değil hak olana bak 


O vakit sert bir rüzgar esti 
Kumlardan çoğu havalandı 


dağıldı savruldu 


Ey Haki dedi 

İşte Rabbin Takdiri Kuvveti böyledir 
Ne kadar Çokluk olursa olsun 

Bir rüzgar ile onu 


perişan eder savurur atar 


O Çokluk ve kuvvet ile övünen 
Rabbin Kudreti karşısında 


Şu kumun 


şu rüzgarın elinde aciz kaldığı gibidir. 


Ayrılık vakti geldi 


Ey ibni Ebu Nusret dedi 


Eli ile yolu işaret etti 


Ayrilmadan Ya Ali 

Son bir Nasihat dedim 

Ey Haki dedi 

İnsan Doğru söylemeye başlayınca 
düşmanları artar susunca azalır 
Yalan söylemeye başlayınca 
Dostları çoğalır 

Düşmanım Artacak diye korkma 
Onlar bana dokunmasın diye susma 
Dostum Artacak diye kati 

yalan konuşma 

ilmine bilgine asla güvenme 

Bir kumru çıkarda 

bir alime alim olur ders verir 

Eğer giriştiğin bir işte toz zerresi kadar 
şüphe gördünse Onun üzerine git 


araştır peşine düş 


Bir işte toz zerresi kadar dahi 


Kalbine suphe geldi ise 
Bil ki o işte bir aksilik elbet vardır 


Ey İbni yusuf görmezden gelme 
Toz zerresi deyip geçme 

bil ki 

Bir ağaç küçük bir tohumdan 
zahir olur 

Sonra o tohum filiz olur 

sonra o filiz dalları budaklanır 
kök salar 


baş edilmez hale gelir 


Ey haki 
göremiyorsan 
gözünü bir kez sil 
Yine göremiyorsan 


bir kez daha sil 


yine goremiyorsan 

bir kez daha 

Ey Ibni Yusuf 

yine goremezsen 

gözünü su ile yıka 

yine göremezsen bir daha 
yine göremezsen 

bir daha 


Ey haki 
vazgeçme çabala 
yine göremezsen 
bu takdirdir 


boyun eğ 


Sonra 
Ali bin Ebu Talip 
Aşşaraya doğru yavaş 


ve heybetli adımlarla yol aldı 
o uzaklaşana kadar 

dik durup belli etmedim 
uzaklaşınca 

sonra yere kapanıp 
hıçkirarak ağladım 

Allaha hamd 


Hz Muhammerdc ve Aliye Salat ettim. 


KUDRET KALEMİ 


Kudret Kalemiyle yazani 
Fani elle silemez 
Kaderin takdirini 


Kul akliyle bilemez 


Bu bir sirdir bilen Ki 
Nefsi için dilemez 
Dilese de ebeden 
Akıl ile eremez 
Yaratılmış fani göz 


Bil ki rabbi göremez 


ALİ MECLİSİNİN SIRRI 


Aliyi sevenler meclis kurdular 
Hu çekip hu ile hemhal oldular 
Hakkın huzurunda divan durdular 


Cümle melek hikmet nedir sordular 


Ol Cibril Mikail hemen koştular 
O meclis başına İmam oldular 
Ol Ali şerbeti o an sundular 

Ol aşık Hadiler bundan coştular 
Ali deyu deyu sırdan taştılar 
Semayı feleği ondan aştılar 
Perdesiz örtüsüz bakıp sastilar 
Hak Alidir Ali Ali Muhammed 


Ali bunu görüp hemen yetişti 
Cümle alem onla nura erişti 


Semayı felekte Kandil yaktılar 


Ali deyi deyu tavaf kildilar 
Hak Alidir Ali Ali Muhammed 


Adem ile kelam olup yol alan 
Idris in sirrina odur sir olan 
Ibrahim'le atesinde bir olan 
Musa'nin yaninda yoldasi olan 
Isa ile semada bir el tutan 
Hak Alidir Ali Ali Muhammed 


Sozum budur haki derler adima 


Eristim aliyle hep muradima 


Nazar ettim Allah”ın kelamını 


Gördüğüm Alidir Ali Muhammed 


Yolu Ali olanin Haktir nefesi dahi 


ALI SIRRUHU 


Demisler ki öldü Ahmed 
Ahmet ölmez Ölen gözdür 
Demişler ki duralım Ahmed 


Ahmed ölmez bu bir sözdür 


İsa ölse Ahmed ölür 
İdris Ölse Ahmed ölür 
İsa İdris o an sağken 


Ahmed onda nasıl ölür. 


Bir benzeri gösterilir 
Ahmed ölmez ölen gözdür 
O bir sırra ref edilir 


Ali sirruhu 


SIR 


Adem ile kelam olup yol alan 
Ibrahimle atesinde Bir olan 
Musa ile Turda yoldaşı olan 
İsa ile semada bir el Tutan 
Hak Alidir Ali Ali Muhammed. 


Bu sırra erenler izler alemi 
Hu çekip mecliste verirler demi 
İnkar etme şimdi bu kadar hemi 


Görürsün mahşerde yazan kalemi 


MÜMİN DEĞİLDİR 


Ali dedik diye dusman oldular 
Ofke tutup saf saf olup doldular 
Hü çekince o an hemen soldular 


Bilmeyen Aliyi Mümin değildir 


Severler Yezidi Munafik soyu 
Sayarlar babası Müminin oğlu 
Bilmezler Ahmede Düşmandır huyu 


Bilmeyen Aliyi Mümin değildir 


Severim Aliyi Demekle bitmez 
Yalan ile iman bir yolda gitmez 
Aliyle yanmayan cennete ermez 


Bilmeyen Aliyi Mümin değildir. 


Kitap açıp nazar edip görmeyen 


Hak Alidir ona selam vermeyen 
Yol Alidir bulup ona girmeyen 


Bilmeyen Aliyi Mümin değildir 


Ol Namerdi Ali ile bir tutan 
Hak söz unutup dil yutan 
Ali diyene her an çatan 


Bilmeyen Aliyi Mümin değildir 


Selamınız Ali ile olana 

Gönlü her Zan Ali ile dolana 
O yol iken bir gül gibi soluna 
Bilmeyen Aliyi Mümin Değildir 


Haki derler Adım veren Alidir 
Ol cihanda elim tutan Velidir 
Sevmeyenler derler haki delidir 


Aliyi bilmeyen mümin değildir. 


UNUTMA DOST 


Hak kelami eder iken 
Unutma dost şeytanını 
Sen kelama kapılırken 


Hile kurup hazır durur 


Dost meclisinde duranlar 
Önce nefsine kıyanlar 
Sonra Hakka yakın olur 


O sultanlar o sultanlar 


Bu mecliste batıl şarap içilmez 
Her bedene uygun kefen biçilmez 
Burda fani kelamları lazım olmaz seçilmez 


Unutma dost şeytanini sen kelama kapilirken 


Sen Bu işte dalgadasın 


Biz bunu iy biliriz 


Biz buraya layik olan kullar igin geliriz 
Onlar igin hep daima 

Dua kılıp ederiz 

Unutma dost şeytanın sen kelama 


kapılırken. 


Adım Haki ben sözümü ilettim 


Alan alır ya nasip onu dile dilettim 


YIRMI DOKUZ HAL UZRE 


Cümle alem bir odaya dönüştü 
Cevher gibi minderler hep döşendi 
Cümle mümin ol mekanın 
Şulesiyle ışındı 


Bu ne haldir bana deyin ey dostlar 


Elim tutup Makam verip durdular 
Ehlibeytti gördüm minder üzre oturdular 
Gelip hemen benim adım sordular 


Adım Haki bu hal nedir ey dostlar 


Tek tek gelip bana sual ettiler 
Avucuma bir güvercin verdiler 
Cevap verip yirmidokuz hal buldum 


Bu hal nedir deyin bana ey dostlar 


Hak Huseyin arzin sunan el idi 
Hem cebbar hem fitne ile var idi 
Surat sivri kaşı kara Kir idi 


Bu hal nedir deyin bana ey dostlar 


Hüseynin arzını ele aldım 
Ben güvercini o an bir yele saldım 
Yirmi dokuz değil idi zuhuru 


Bu hal nedir deyin baba ey dostlar 


İçinde bir sıfır o an belirdi 
Öfkem çıkıp o adama seyirdi 
Fitne budur dedim hali belirdi 


Bu hal nedir deyin bana ey dostlar 


Selam edip Aliye niyaz verdim 
İlmim yetmez işi Ehline verdim 
Hali bir kelam ile ona serdim 


Bu hal nedir deyin bana ey dostlar 


Ali Hüseyni Yanına aldı 

Ona fitneden bir haber saldı 

Fitne başı o kirlinin defterine dürdüler 
Hemen tutup onu ordan sürdüler 


Bu hal nedir deyin bana ey dostlar 


Selam ettim Hem Aliye 
Hasan ile Hüseyin”e 

Bu Alemin Nuru ile 
Uyandım hak meclisinden 
anda hemen Huzur ile. 


Bu hal nedir deyin bana ey dostlar 


ALIYE SELAM 


Kudret kalemiyle yazilan kelam 
Verelim Aliye her vakit selam 
Harfidir alemin Hakkidir kelam 


Ol cihan kandili görelim heran 


Melekler semada tavaf ederler 
Ortasında yanan Kardil Alidir. 
Cümle dağlar taşlar selam ederler 


Alemin üstüne perdedir Ali. 


ALIDIR ALI 


Adem ile deyu seslendi melek 
Kefenini begen Alidir Alidir 

Hüzne düşüp gözyaş döktü o felek 
Mezarını kazan Alidir Ali 

Şeytan dahi uzak hüzün eyledi 


Namazını Kılan Alidir Ali 


İdris ilin ile Alemi gezen 

Yularını Tutan Alidir Ali 

Cümle Mahluk ona selam edince 
Selamını Alan Alidir Ali 


Semadan ses gelip davet olunca 
Fermanını yazan Alidir Ali 
İdris o feleğe kadem tutunca 


Kapısını açan Alidir Ali 


Musa yusa ile adim atinca 

Iz tutup gözeten Alidir Ali 
Balık cana gelip bir yol tutunca 
O yolu bil Tutan Alidir Ali 


Gemide bulunup onu yaranda 
Zülfikar el vurup orda duranda 
Ol gilmanı tutup canın Alanda 
Rabbin izni ile Alidir Ali 


Açım diyü o karyeyi sınayan 
Duvar bulup o duvarı sıvayan 
Sona geldik deyip yolun ayıran 
Musanın yoldaşı Alidir Ali 


Tur dağında ateş olup parlayan 


Musaya çalıdan aslan kükreyen 


Ona Sırlar verip Firavuna yollayan 


Musanın sırdaşı Alidir Ali 


Nuha gemi için ilim bildiren 
Tahtaları saf ayarda dildiren 
Gemiyi Bismillah deyip kaldıran 
Nuhun Gemisinde Alidir Ali. 


Süleymana Mühürleri bildiren 
Denizlere şeytanların daldıran 
Belkısın tahtını o an aldıran 


Süleymanın sırrı Alidir Ali 


İsaya beşikte kelam bildiren 
Gökten inen nimeti o dildiren 
İsa bedeninden yara sildiren 


İsanın kuvveti Alidir Ali 


İsa bedenini mezardan Alan 
Kafirin gözüne bir perde çalan 
Semada isayla oturup el Tutan 


İsanın perdesi Alidir Ali 


Muhammed Peygamber kardeşi olan 
Furkan olup mümin kalbine dolan 
Cebrail mikail yanında duran 

Allahın Aslanı Alidir Ali. 


Ali ölürmü hiç şehitler ölmez 
Hak kelamı diyor hiç aklın ermez 
Yakındır gelişi çok uzun sürmez 


Arşı omuzlayan Alidir Ali 


İnkar etsen fayda vermez bu aşka 
Alinin sevgisi budur bende bir başka 
Adım Haki ulaşmışım Ben Hakka 
Elimi Tutanım Alidir Ali 


OLUMSUZ 

Ne Delille gelsen budur yolum dönmezem 
Hak budur ben başka hakkı bilmezem 
İçmişim şerbeti Ali elinden 


Ölen ölsün gayri ben hiç ölmedim 


Sırat bize fayda vermez 
Biz hak şarap içenleriz 
Cennet bize mekan gelmez 


Kendimizden geçenleriz 


ASK SARABI 


Cehenneme yoldaş olup 
Ateşini söndürenler 
Cümle alem karanlığı 


Selam edip her an nura döndürenler 


Hak şarabından içenler... 


Koy şarabı susamısam be Saki 
Onu içip rabbe niyaz ederem 
Dilim kuru dönmez hak kelamını 
Koy şarabı Saki 


konuşsun o vakit haki 


Dilim Allah deyu deyu 
Kalbim atar Allah deyu 
Melek onda haya eder 


Bu kul Allah deyu deyu 


Kabire koyul vakit 
Gelir melek anda vakit 
Haya eser vurmaz elin 


Bu kul Allah deyu deyu 


Hesap gelip dayanınca 
Alevlerin de yanınca 
Cehennem ki haya eder 


Bu kul Allah deyu deyu 


Cem olalım vücudumuz kavuşsun 
Cem olalım Dillerimiz buluşsun 
Ateş yansın sarsın fani alemi 


Biz duralım seyredelim halleri 


Tek vücudla Hakka secde edelim 
Tek dil olup hak kelamı edelim 
Bu yer fani biz divana gidelim 


Biz duralım seyredelim alemi 


Cem olalim gebe kalsin kainat 
Dogsun bizden bebek gibi hakikat 
Buyudukce hak uzere duralim 


Cumle alem nizamina varalim. 


NEFSE 


Kefen bicip koydum nefsi 
Sarap döküp yuğdum nefsi 
Sarhos edip hapis ettim 


Bana bela olan nefsi 


Nefis sarhos oluruben 


Ben hep ayik kaliruben 


Nefis ölür Kalpler baki 
Koy şarabı içem Saki 
Ben sarhoşum adım Haki 
İçmeden laf söylemezem 
İçip içip geçmeyince 
Gözler görmez içmeyince 
Ol şarabı bulamayınca 


Ben Hak kelam söylemezem 


HU GEKELIM 


Sırra ermez bu hal ile 

Gelmez aşkın inan dile 

Allaha var onda dile 

Ondan gelir gelenler 

Ondan gider gidenler 

Hu çekelim doğsun bize Hakikat 


Hu çekelim sönsün bize Zulumat 


Ve Dahi, 


Ve Kanu bismillah bi vücudu sureti bi iznillah, 
ve kuvvete la ilahe illallah muhammed 
resulallah, alemul gaybi veşşahadehu kadiru 
ya Allahul azimul hakim ve halakal zevceha 
sureti aziym bi ha Fethul aziym el resul el 


nebi. Fethul gulubi mea Nasrul aziym. 


HAKİKAT-İ KÜBRA 


Bir hakikat-i kübradır 
Deryay-ı Fulfan 
Onda sabbuh olur yüzer 


Cismi Nur-u Tülhan 


Bir azim melek o fülhanda 

Uçup kanat açan 

Onun deyyandır kanadında yazan 
Zikrediyor Tülhan elinde Aleme 


Deyyan de yan deyyan de yan 


Bu Kübrayı Fülhanda mevcut 
O Tülhanı mahlükun kalbidir Hafi 
Onda aks olup zuhur eden üç kelime 


İza cae Nasrullahe 


Ol Hafiden dogan kelam 
Cana gelip eder selam 
Nasru alemi aziym cevheri 


Onda bulur hidru kadru sureti 


DUSUNCELER 


Elimde kalemim... 

Mürekkebi bitti bitecek 
Dalgınım ağır ağır yürüyorum 
Dışarda yağmur yağıyor 
Caddeler boş sessiz 

Saçlarım ıslak, bedenim ıslak 
Üzerimde ince bir gömlek 
Rüzgar esiyor...üşüyorum 

Bir yokuş çıkıyorum 

Yokuşun solunda bir sağır 
Duymuyor sözlere yabancı 
Duyan ben işiten ben 

Ne yapıyorum bilmiyorum 


Ama düşünüyorum 


ASKIN KOZU 


Muhammed Alidir yolumuz bizim 
Bir kuru ot iken köze dönmüşüz 
Hakikatten yana sözümüz bizim 


Söyledikçe canım, öze dönmüşüz. 


NAIBIN FETVASI 


Naibin gönlüne dökülür Sırlar 
Manayı Mevlayı bir gören de var 
Peygamber kapısı açık her daim 


Hızır gibi duvarı bir ören de var 


Burak atı şol felekte uçanda 
Şol felekte ol burakı bir süren de var 
Sarmış bu alemi madem karanlık 


O Alemi sabah gibi bir yaran da var. 


Haki söyler amma söyleten vardır 
Her nefsin üstünde bir efendi var 
Mevsimi gelince açar çiçekler 


Ol çiçekler hüdasına çok aşıklar var 


ALEMIN TARLASI 


Ben tarlayi ekerim eKtiren Allah 


Gerisine karismam 


Ya onu kargaya yedirir ya da onda dolusu 


arpa bitir. 


Yedirirse kargaya karga için hamd ederim 


doydu elhamdulillah 


Bitirirse hamd ederim verdi elhamdulillah 


DERGAH-I HAKIKAT 


Sonra Seyh onlara seslenmis Siz buraya 
değişmeye degil burayı değiştirmeye 
gelmişsiniz. Varmış o dervişler yoluna 


gitmiş... 


Sonra 2 derviş düşmüş ilim peşine sora sora 
bulmuşlar o yıkık toprağı bereketsiz dergahı 


bu nasıl yer demişler 


Varmışlar girmişler bir yoksul garip adam 
oturur viranede biz bir Salih kul ararız 


şeyhler üstadı arifler arifi demişler 


Adam ne diye ararsınız demiş. İlim dileriz 
sora sora bu viraneye düştü yolumuz 


demişler 


Ne hayal ettiniz demiş adam. Heybetli bir 
Şeyh cennet bahçesi bir mekan saray gibi 
bir konak. 


Öylemi nedir sizi bu düşünceye salan demiş 
adam. Böyle bir arada böyle bir şeyhe Allah 


böyle lütfetmez mi demişler. 


Adam Allah” ona verdiği hazine yetmez mi 
ki demiş. Nedir o hazine demişler Salihlik 


ariflik ve ilim hazine için yeter demiş. 


O vakit anlamış utanmışlar ki bu şeyhtir el 


öpmüşler ilim talep etmişler. 


Şeyh 2 dervişe demişti biriniz batıya biriniz 
doğuya yerleşin ben seslenince gelin amma 
birbirinizle konuşup görüşmeyin ilmin şartı 


budur. Amenna ne dersen o demişler 


Bir kaç gün geçince birini çağırmış Şeyh gel 
evladım demiş şu bir avuç arpayı al bana bir 


ambar arpa getir. 


Derviş bu nasıl arzudur ya şeyi demiş bu 
hangi akla yatar. Nerede görülmüş bir avuç 
arpadan bir ambar arpa olduğu. Sonra 


demiş ki Şeyh benim aklımı sınar susayım 


Özür dilemiş nasıl yapayım Demiş 


var şu yamaçta tarla var oraya ek demiş. 


Derviş yamaca varmış bir taşlık kuru arazi 
toprak görünmez kavgalardan içine girilmez 
demişken vallahi hu Şeyh benim aklımı sınar 


Müslüman akıllı olmalı akil derki... 


Bu tarzda ürün bitmez bir avuç arpa atsam 
kargaya yetmez eğer ben bu işe girer isem 
Şeyh beni akılsız diye gönderir bana ilim 


vermez 


Ben varam şeyhe Müslüman akıllı adam 


diyeyim ve gözüme girip izah edeyim der. 


Varır şeyhe ya Şeyh Müslüman akıllı adamdır 
o tarlada taştan toprak görünmez bir avuç 
arpa adam kargaya yetmez. Bu iş olmaz 


demiş. 


Şeyh ver evladım demiş arpayı almış. Hadi 


var bu gün tamam oldu. 


Yarın olmuş diğer dervişe seslenmiş gel 
evladım demiş al şu bir avuç arpayı bana bir 


ambar arpa getir 


Derviş hiç ikiletmemiş Allah kadirdir onun 
izni ile nice yoklar çok olur nice varlar yok 


olur demiş. Nasıl yapayım demiş 


Var şu yamaçta bir tarlaya git oraya ek 


demiş 


Derviş varmış taşlı tarla toprak görünmez 
kargaya arpa yetmez. Nasibinde varsa 
karganın bu arpa bize düşmez nice taşlar 


vardır yarılır da içinden pınarları akar demiş 


Arpayı taşlı tarlaya serpmiş geri gelmiş 


Şeyh demişti ne yaptın evladım 

Ya Şeyh ben işimi Allaha teslim ettim geldim 
bundan sonrasına ben karışmam o bilir ya 
nasiptir kargaya yedirir ya nasiptir bir avuç 


arpadan Bir depo verir. 


Tamam evladim demis yarin olmus 2 dervis 
tarlaya varmislar bakmislar tarla arpadan 
geçilmez bir depo değil 3 depo arpa çıkar ilki 
diğerine bu nasıl iştir demiş 

Bu takdirdir Allah ne dilerse o oldu demiş 


ötekisi. 


Varıp 3 depo arpayı şeyhe görmüşler. Şeyh 
demiş ki alın bu sizin ister satın ister yiyin. 


Dervişler sevinmiş 


Birinci dervişe demişti ey evladım senin 
nasibinde olmadığı için aklin seni bu yola 
çevirdi ki o tarlayı ekmek dostuna nasip 
imiş. Diğerine dönüp demişti ey evladım 
rabbin bu kudretine şahit olmak onunla 


mutmain olmakta senin nasibin imiş 


MED CEZIR 


Denize sormuşlar neden med cezir 


yapıyorsun 


Demişki: Aliyi gördükçe coşuyorum sonra 
oraya varınca başka haller ile Aliyi bir 


tutmuşlar geri dönüyorum. 


ARA 


Cihani Aleme verilir Ayar 
Iblis dahi reddetmez efendi sayar 
Her gece semada bir yildiz kayar 


Sen Kaymayan yıldızın izini ara. 


Bayram olur bir gün divan kurulur 
Ol kafir boynuna zincir vurulur 
Kullar gelir cümle amel sorulur 


Sen hakiki amelin izini ara. 


Aramakla bulunmaz haktan verilir 
Hakikat örtüdür anda serilir 
Defterler dürülür varlık dirilir 


Sen varlığı terk et yokluğu ara. 


Haki sozum hakikatten igredir 
Duymayan kulaksa söz ne çaredir 
Peygamberler işitene yaredir 


Sen her an sözümde Hakikat ara. 


SU 


Bazı şeyler var ki insan onunla hem hidayet 
bulup hem dalalete düşebilir bu su gibidir 


içip hayat bulur düşüp can verir insan 


Ne içip can buldum diye suya şükreder insan 
nede düşüp can veren için düşman olur. 


Teslimiyet böyle. 


Bir şeyi kaybettikten sonra onunla övünmek 
ahmak işidir. Onu kaybetmeden elinde 


tutmak akıl ve kuvvet işi. 


ORTUDEN KURTULUS 


Örtüler kalkınca artık Kabe'ye lüzum gelmez 


o beyti mamurun nuru Aleme zuhur eder. 


O halde aç şu Kabernin örtüsünü de ey 


örtüsüne bürünen ayeti zuhur etsin aleme 


Güzel ve çok konuşmak değildir marifet. 
Marifet az olsa da hakikati konuşmaktır. 
Altın olan sükünet ise hakikati duyduktan 


sonra ona teslim olup susmaktır. 


NAMUMKUNAT 


Olmayinca oldurmuyor 
Dolmayinca Doldurmuyor 
Solmayinca Soldurmuyor 


Aşk elinden bi çareyim... 


OLMEK HARAM OLMUS 


Hak kelamı ezberinden okusan 
Cümle alem bir gönüle dokusan 
Varlık aleminden evvel yokusan 
Ölmek sana haram olmuş bilesin. 
Tatmak ile ölmeyi bir tutana 
Yalan deyip Hak kelamı yutana 
Cümle alim susar ise utana 


Ölmek sana haram olmuş bilesin. 


AŞK SARHOSU HALİNDEN 


Biz Kabe”yi görmez olduk 
Aşk şarabın içen gayrı 

Biz kitabı görmez olduk 
Aşk şarabın içen gayrı 
Her yanımız Kabe oldu 
Ne yöne dönsek yüzümüz 
Nefesimiz kuran oldu 


Aşk ile çeksek özümüz. 


HAKIKATIN KIBLESI 


Nazir değil isen gönül kıblesine 
Dönsen de boş Kabe”ye 

Taş üzerinde toprak gibi 

İlk yağmurda gider gidenler ziyan. 
Nazır gönül kıblesine 

ne yana dönsen hoş 

ne yana dönsen hoş 


Her tarafta vechi ilahi karşılar seni 


CEVHERI ALI DUASI 


Bismillahu Allahu Ekber. Ya Allah. 
Muhammeden Resulallah. Aliyyen 


Veliyyullah. 


Allahümme Ankal Ala Fettahiyyat İla 
Muhammed Ve Ali ve Ebnaehu ve Neslehu El 
Tahiri Ehlibeyt. La Teahazni Fi Tariki Seab 
En Nuru Galbi Bi Nurike La Teza Ebnea 
Sekiyla Ali Katifi. Ehamni ve Vagfirli Ehli ve 


Muminin. 


Lekad Selamete Emri Lekum ve Terkete El 
Vesayeti Lekum Ente Min Ealimiyn Ente Kulli 
Kadirin. Ali Hu Ellezi Yumsik Biyadi ve Hu Vel 
Meşrik Ellezi Yuftahu Tariki ve Ali Huvellezi 
Yediu ve Ali Hu veşşems Ve Ali Hu velkelam 


ve Ali Cevheri. (7 kez tekrar edilir.) 


MANASI Allahin Ismiyle. Ya Allah. 
Muhammed Onun Resuludur. Ali Onun 


Dostudur. 


Allahım, Muhammede, Aliye, Onun 
Evlatlarına, Tertemiz Soyuna, Eklibeyte 
Binlerce Selam ilet. Beni Zor Yola Sokma. 
Nurunla Kalbimi Aydınlat. Omuzlarıma Ağır 
bir yük yükleme. Beni Koru, Ailemi ve 


Müminleri bağışla. 


İşlerimi Sana Teslim ettim ve Velayeti Sana 
bıraktım. En iyi bilen sensin. Sen Her şeye 
Kadirsin. Elimi Tutan Alidir. 


Yolumu Açan Alidir. Isigim Alidir. Güneşim 
Alidir. 


Cevherim Allidir. 


ALIYI GOR ALIYI 


Al eline Kuranı 
Giy sırtına takvanı 
Koy kefene dünyanı 


Aliyi gör Aliyi 


Kalp aynana cila çek 
Gör ki rabbin nasıl tek 
Yoktur bunda hiç bir şek 


Aliyi gör Aliyi 


Dönen dönüp vakit tamam olunca 
Işık sönüp cihan o an durunca 
Kullar rabbin divanına varınca 


O an Haki Aliyi gör Aliyi 


Haki Tahirullah diye ad verdi Imam Ali 
Bu sirra ortak oldu bin bir veli 
Sen sanarsın belki bu kişi bir deli 


Kalp ile bak Aliyi gör Aliyi 


Sevahildir şeyhim Hızır el tutan 
Müşeymadır at üstünde yol tutan 
Ala veli kilit vurup sır tutan 


Anla sırrı Aliyi gör Aliyi 


YEDI DERYA 

Yedi derya sohbetini, bahri umman anlamaz, 
İlmi ledün manasıdır, ahmak olan anlamaz. 
Küntü kenzden ders okursun, cahil ondan ne 


anlar, 


Gözü kör, kulağı sağır, libas erler anlamaz. 
Men aref ilmine eren, aşık-ı suzan olur, 
Mevt nefsini katleyleyen, meydanda merdan 


olur, 


Hırs ile şehvete uyan, nefsine kurban olur, 
Yedi tamu şiddetidir, kemrah olan anlamaz. 
İki cihan röhnüması, Haydar-ı kerrar olan, 
Çıkıp miraç kapısında, haykırıp aslan olan, 
Sitretül müntehada, Mustafa "ya yar olan, 
Naciyanı naz makamı, binde bir can 


anlamaz. 


İlmü ledün okuyanlar, aynen yoldaş olur, 
Ahedi Ahmet, fatihada ra baş olur, 
Pa ile ça, ka ile za anlayan sirdaş olur, 


İlmi ledün manasıdır, ehli inkar anlamaz. 


Men aref ilmine ermeyen, şum ağmağı fıkıh, 
Pir dergahına niyaz et, yakın bulasın hakkı, 
Ey Virani dört kitaptan, Ali"nin metin oku, 


Ehli Beyti Hanedanı, Şimir Mervan anlamaz 


BULBUL AGLAR GUL AGLAR 
(Pir-i Şah Hatayi) 


Usul Erkan Bilmez Nadan Elinden Usul Ağlar 
Erkan Ağlar Yol Ağlar Bülbülün Figanı Gonca 
Gülünden Bülbül Ağlar Diken Ağlar Gül Ağlar 


Kamil Olanların Bellidir Yeri 
Aşk Yoluna Koydum Can Ile Seri Hakk"ın 
Didarını Görelden Beri 


Derya Ağlar Trmak Ağlar Göl Ağlar 


Haçan Cüşa Gelse Akar Bu Seller 
Açılmış Laleler Kırmızı Güller Çalkanır 
Şahanlar Dökülür Teller Şahan Ağlar Pençe 


Ağlar Tel Ağlar 


İyi İle Konuş Olasın İyi 

Felek İyi Bilir Paşayı Beyi 

Bu Çarhın Elinden El Aman Deyi Hünkar 
Ağlar Vezir Ağlar Kul Ağlar 


Şah Hatayi"m Neler Gelir Dilimden Hakikat 
Kuşağın Çözme Belinden Nice Özün Bilmez 
Derviş Elinden Hırka Ağlar Tülbent Ağlar Şal 
Ağlar 


ANLAR BIZI 
Bizi asiklar anlar bir sarhoslar anlar bizi 
ask sarabi icip kendini kaybedenler anlar bizi 


ateşe düşüp yanip kül olanlar anlar. 


GULCE 


Uçurumun kenarındayım Hizir 
Ulu dilber kalesinin burcunda 
Muhteşem belaya nazır 
Topuklarım boşluğun avcunda 
Derin yar adımı çağırır 
Dikildim parmaklarımın ucunda 
Bir gamzelik rüzgar yetecek 

Ha itti beni, ha itecek 


Uçurumun kenarındayım Hizir 
Civan hazır 

Divan hazır 

Ferman hazır 


Kurban hazır 


Uçurumun kenarındayım Hizir 
Güzelliğin zulme çaldığı sınır 

Başım döner, beynim bulanır 
El etmez 

Gel etmez 


Gül-cem uzaktan dolanır 


Uçurumun kenarındayım Hizir 
Gül-ce bir davet 

Mecaz değil 

Maraz değil 

Gül-ce bir afet 

Peri değil 

Huri değil 

Gül-ce beyaz sihir 

Gül-ce ölümcül naz 

Buram buram zehir 


Yar yüzünde infaz 


Bir gamzelik rüzgar yetecek 
Ha itti beni, ha itecek 


Güzelliğin zulme çaldığı sınır 


Uçurumun kenarındayım Hizir 
Ben fakir 

En hakir 

Bin taksir 

Ateşten 

Kalleşten 

Mızrakla gürzden 
Dabbetülarz"dan 

Deccal”dan, yedi düvelden 
Korku nedir bilmeyen ben 


Tir tir titriyorum Gül-ce”den 


Ödüm patlıyor Gül-ce”ye bakmaktan 
Nutkum tutuluyor, ürperiyorum 
Saniyeler gözlerimde birer can 


Her saniyede bir can veriyorum 


ROZALINDA BIR AFET 


Rozalinda bir afet bir nur cemali guzel 
akıllara zarar insanın aklını başından alır 
Katilde eder kafirde müminde ne biçim bir 
afet uğruna ne canlar eridi. Erimem diyen 


yanıp kül oldu. 


Rozalinda aşkın ebedi adı her alemin tadı. 
Bir afet zarafet. Bir can buluş. Susuz 


bedenlere su. Sanki Musaya Harun gibi eş. 


ALI GORUNDU GOZUME 


Ayine tuttum yüzüme, 


Ali göründü gözüme, 


Nazar eyledim özüme, 


Ali göründü gözüme, 


Adem Baba Havva ile, 


Hem Allemel esma ile, 


Çerhi felek sema ile, 


Ali göründü gözüme, 


Hazreti Nuh Neciyyullah, 


Hem İbrahim Halillullah 


Sina'da Kelimullah, 


Ali göründü gözüme, 


İsa"yı ruhullah oldur, 


İki alemde Şah oldur 


Müminlere penap oldur, 


Ali göründü gözüme, 


Ali evvel, Ali ahır, 


Ali batin, Ali zahir, 


Ali tayyib, Ali tahir, 


Ali göründü gözüme, 


Ali candir, Ali canan, 


Ali dindir, Ali iman, 


Ali Rahim, Ali rahman, 


Ali gorundu gozume 


Hilmi gedayi bir kemder, 


Görür gözüm, dilim söyler, 


Her nereye kılzam nazar, 


Ali göründü gözüme." 


VERELIM ALIYE SELAM 


Kudret kalemiyle yazilan kelam 
Verelim Aliye her vakit selam 
Harfidir alemin Hakkidir kelam 


Ol cihan kandili görelim heran 


Melekler semada tavaf ederler 
Ortasında yanan Kandil Alidir. 
Cümle dağlar taşlar selam ederler 


Alemin üstüne perdedir Ali. 


KALEM RISALESI 


Kalem öyle bir nesnedir ki, misali insana 
benzer. Onun cesedi vardır ve bir özü vardır. 
Kaleminde bir cesedi ve bir özü vardır. Onun 
mürekkebi vardır esas olan kısmı odur 
insanında mürekkebi faalidir ki o cesed 
değildir. O ruhdur. 


Ol kalemi kalem yapan ol mürekkeb ile icra 
ettiği fiiller ve vücut bulan kelamlardır bu 
insanda amele benzer ki kalem yazar ise 
kelime meydana geldiği gibi insanın 


mürekkebinden amel vücud bulur. 


Amma nasıl ki o kalemi ele almadan evvel 
insanın yazacağı husus kalbe düşer ve tamam 


olur. Öyle kaleme muhabbet kılar, insanında 


ameli ondan evvel hak teala muradına 


düşmüsştür. O insanın mürekkebi onu yazar. 


Kalem nasıl ki boş dursa kendi kelamı gelip 
yazmaz insanda böyledir ki rabbin muradı 


olmasa onun mürekkebi zerre kelam edemez. 


Nasıl ki bazı kalemler vardır latif yazar ve 
yumuşaktır eza vermez kişi inan ile daim 
yazmaktan lezzet alır bunun gibi bazı insanlar 
vardır yumuşak ve latif ve lezzet verir 


insanlar onla dostluk kurmaktan lezzet alırlar 


Ve dahi bazı kalemler vardır ki o tutana 
yazana eza verir ve onla yazmak zahmert verir 
tabiatı sert ve kelamı kötü olur bazı 
insanlarda buna benzerler ki tabiatları sert ve 


dahi amelleri kötü olup etrafı dahi insanlar 


onla olmaktan sıkıntı duyarlar 
Ve dahi kimi kalem vardır ömrü az ola 
mürekkebi çabuk bitip kutuya ve ondan sonra 


kelam edemeye 


İşte bazı insanlarında ömrü az olur nefesleri 
tamam ola Ve dahi bazı kalemler vardır 
mürekkebi geç bite ve uzun kullanımlı ola çok 
kelam yaza bazı insanlarda böyledir ömürleri 


uzun olur 


Bazı kalemler vardır ki ucu tükenirse yazmaz 
olur insan ona ya mürekkeb ekler yahut 
ucunu açıp yeniden yazmasına sebep olur 
İşte bunun gibi bazı insanların amelide kesilir 
de o şehvet ve arzu biter hak teala diler ise 


ona yeniden amel kuvveti verip o şehveti diri 


kılar dilerse tamam eder. Onu dalalette 


koyar. 


Bazı kalemler vardır ki kendi latif ola amma 
tutan el onun ile latif yazmaya ve bazı 
kalemler vardır latif olmaya amma tutan el 


onla latif yaza 


İnsanda böyledir cismi latiftir ama Hak Teala 
takdir edip ondan latif iş husul ettirmez dahi 
cismi latif değildir amma Hak Teala takdir 


edip ondan latif işler zuhur eder 


Kalemin fiili kağıt veya nesne olmadan zahir 
olmayacağı gibi insanın ameli ede böyle bir 


nesne lazım ola ki ona fiddunya derler. 


Ve dahi kalem tutanın varlığını idrak 
edemeyeceği gibi insanda Onu tutanın 
varlığını idrakte kalem gibidir amma kalem 
tutan ne dilerse onu yazdığı gibi insanda 


Rabbinden Tezahürü kelime eder. 


Kalem odur ki tükenir atarlar amma yazdığı 
fiil baki olur okurlar. İnsan odur ki cesedi fani 
olur ameli bakidir onu ona elbet bir gün 
okurlar. Bu kalem risalesi ki haki tahirullah 
kaleminden yazılır inşallah okuyana binbir 


sevap verilir. 


SON SÖZ 


Yaşamanın sırlarını bileydin Ölümün sırlarını 


da çözerdin, 
Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok: 
Yarın, akılsız, neyi bileceksin? 


İçin temiz olmadıktan sonra Hacı hoca 


olmuşsun, kaç paral 
Hırka, tesbih, post, seccade güzel: 


Ama Tanrı kanar mı bunlara? 


Rozalinda aşkın ebedi adı her alemin tadi. Bir afet 
zarafet. Bir can buluş. Susuz bedenlere su. Sanki 


Musaya Harun gibi eş. 


